
     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

 

Zondag 29 oktober 2023 

    

   Voorganger: ds. G. W. van Vliet 

   Pianist: mevr. Willy Misker 

m.m.v. de Cantorij 

 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Viering Maaltijd van de Heer: ‘Opstaan uit de diepte’ 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Cantorij:  Altijd Aanwezige 

 

 Altijd Aanwezige, cirkel en kern van mijn leven, Jij trekt aan en omhult 

 Ruimte van liefde nodig mij uit om binnen te gaan 

 

Intochtslied (staand): Een woning die zo ruim is (Uit: Zingenderwijs, 45) 

  

 Een woning die zo ruim is als / het hart van onze God, 

 zo hemelsbreed en wereldwijd: / daar komt geen mens tekort. 

 

 Waar twijfel en onzekerheid / bestaan naast groot geloof, 

 Waar liefde alle angst verjaagt; / wie treurt, wordt er getroost 

 

 O eeuwige, verberg U niet / wees onder ons vandaag, 

 Maak woning, schep een ruimte die / ons door de tijd heen draagt. 

 

Bemoediging en groet  

 

Aanvangswoorden 

 

 

 



Gebed om ontferming Laat mijn gebed mogen stijgen 

 

Cantorij:  Laat mijn gebed mogen stijgen / als wierook omhoog tot uw aanschijn. 

 Moge het, als ik mijn handen ophef, / tot een waardig offer U zijn. 

 Wanneer ik roep tot U, verhoor mij, o Heer 

 Gebedsintentie 

Allen:  Wanneer ik roep tot U, verhoor mij, o Heer 

 Gebedsintentie 

Allen:  Wanneer ik roep tot U, verhoor mij, o Heer 

 Gebedsintentie 

Allen:  Wanneer ik roep tot U, verhoor mij, o Heer 

 

Cantorij:  Laat mijn gebed mogen stijgen / als wierook omhoog tot uw aanschijn. 

 Moge het, als ik mijn handen ophef, / tot een waardig offer U zijn. 

 

Leefregel: 1 Joh. 4:7-12 

 

Lied: 790:1,2 en 3   Hoog als de hemel de liefde 

 

Hoog als de hemel de liefde, 

wijd als het vruchtbare land, 

diep als de bodem der zeeën, 

sterk als een stormwind haar kracht, 

dat zij delen in die zegen, 

gave van God die liefde is. 

 

Werelden schept zij, de liefde, 

wonder dat ons doet bestaan, 

mens van ons maakt door haar volheid, 

gloed die ons leven doorstraalt. 

Dat zij delen in die zegen, 

gave van God die liefde is. 

 

Dat zij de ander in liefde, 

samen op weg door de tijd, 

ruimte tot groei willen geven, 

thuis voor elkaar kunnen  zijn, 

dat zij delen in die zegen, 

gave van God die liefde is. 

 

 

 

 



Lied: 385:1, 2, 3 en 4   De tafel van samen 

 

De tafel van samen, de tafel is gedekt. 

Wij mogen komen eten 

en niemand wordt vergeten. 

De tafel van samen, de tafel is gedekt. 

’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt. 

 

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood. 

Dit brood houdt ons in leven, 

door God is het gegeven. 

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood 

en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood. 

 

De tafel van samen, de tafel van het goed, 

daar wordt de wijn geschonken 

en mondjesmaat gedronken. 

De tafel van samen, de tafel van het goed, 

daar vinden wij vrede, in overvloed. 

 

- Tijdens het zingen van Lied 385 worden brood en wijn binnengebracht -  

 

DIENST VAN HET WOORD  

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Jona 2  

 

Cantorij: Schreeuw uit de diepte 

 

 Schreeuw uit de diepte: Levende, hoor je? Levende ! 

 Open je hart voor mij, geef mij een plaats bij jou, sluit mij bij jou in. 

 Zwaar weegt het donker, niet te verduren,  

 waar is een omkeer, bron van nieuw leven? 

 Ik wacht op jou met heel mijn wezen, richt mij op jouw woord. 

 Ik tuur naar jou, zoals een waker uitziet naar de dag. 

 Ik hoop op jou, dat jij mij koestert, draagt mijn loden last 

 Kom mij toch bevrijden uit het donkere niets. 

 Schreeuw uit de diepte: Levende hoor je? Levende ! 

 

 

Schriftlezing: Matt. 14:22-33 



Cantorij: Als Gij bestaat 

  

 Als Gij bestaat, bewerk ons dan / herschep ons hart en ons verstand 

 dat wij ontvankelijk worden voor uw Naam 

 

Allen: 792:1, 3 en 4   Kom, God, en schrijf uw eigen naam 

 

Kom, God, en schrijf uw eigen naam 

als licht over ons uit! 

De naam, die, dag en nacht vooraan, 

de hoogste weg wijst om te gaan, 

de naam die liefde luidt! 

 

Verlaat niet, wat uw hand begon, 

o God, ontbreek ons niet! 

Straal in ons leven als de zon, 

Gij, van de liefde zelf de bron, 

de adem van ons lied! 

 

Laat zonneklaar te lezen zijn 

uw beeld, in ons geprent! 

Gij komt en schenkt de beste wijn 

waar wij elkaar tot zegen zijn, 

tot liefde voorbestemd. 

 

Verkondiging  

 

Cantorij: Zoudt Gij mij ooit beschamen 

 

 Zoudt Gij mij ooit beschamen? / Zend uw licht en uw trouw /  

 Doe mij gaan op uw weg. 

 Gezegend Gij die eeuwig hier nu zijt. 

 Jezus uw gerechte indachtig delen wij dit brood en deze beker. 

Sacrament van hoop dat niets onmogelijk is bij U /  

en zingen om een nieuwe aarde. 

 Doe mij gaan op uw weg / Zend uw licht en uw trouw. /  

 Zoudt Gij mij ooit beschamen? 

 Amen, kome wat komt! 

 

GELOOFSBELIJDENIS 

  

 

 



Lied: 344:1, 2 en 3 Wij geloven één voor één 

 

Wij geloven één voor één 

en ook samen: 

de Heer is God en anders geen. 

Amen, amen. 

 

Wij geloven in de naam 

Jezus Christus, 

gestorven en weer opgestaan. 

Halleluja! 

 

Wij geloven dat de Geest 

ook nog heden 

de wereld en onszelf geneest. 

Vrede, vrede. 

 

MAALTIJD VAN DE HEER  

 

Lofprijzing   

 

Wij danken U, HEER onze God, door Jezus, onze Heer, 

dat U een God van mensen bent, dat U ons kent bij onze naam, 

dat U de wereld in uw hand houdt . 

Want U heeft ons geschapen en ons geroepen in dit leven, 

zodat wij met U verbonden zouden zijn. 

U heeft ons door Jezus Christus bevrijd uit de macht van donker en dood 

en ons uitzicht gegeven op een toekomst van licht: 

vrijheid, vrede, vreugde, voor alle mensen die U lief heeft. 

Daarom, samen met alle levenden en met allen die ons in geloof zijn voorgegaan 

prijzen wij uw naam en aanbidden U met de woorden: 

 

Lied 985:1 Heilig, heilig, heilig 

 

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 

boven ons mensen: de naam van God de Heer! 

Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 

mensen beneden zingen U ter eer! 

 

Zegening   

Wij zegenen en prijzen U, trouwe God 

en gezegend is Jezus, de Levende die U heeft gezonden. 

Hij is als eerste uit de dood opgestaan 



en heeft voor ons een doortocht gemaakt 

door de dood naar de ruimte van het leven. 

Zo is Hij onze herder, de hoeder van zijn volk. 

 

Onderwijzing  

Bij de maaltijd van de Heer vieren en gedenken wij hoe Jezus Christus heeft 

geleefd: om ons te dienen zonder voorbehoud, tot het einde toe. Onschuldig is 

Hij ter dood veroordeeld, tot op het kruis. Voor ons is Hij gestorven en 

begraven. Maar we gedenken ook dat Hij op de derde dag is opgewekt uit de 

doden en dat Hij nieuw leven heeft gebracht: verzoening voor allen die gebukt 

gaan onder kwaad, zonde en dood. Zo heeft Hij zichzelf gegeven als brood voor 

de wereld. 

 

Vredegroet – Lied 421 Vrede voor jou (2x) 

 

 Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 

 Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 

 

Gebedslied: Blijvende Nabije 

  

 Blijvende Nabije, zegen ons. 

 Vul ons met jouw sterkte, hemelhoog. 

 Hoor ons zingend bidden, onze stem. 

 Leid ons, adem van God. 

 

 Blijvende Nabije, zegen ons. 

 Blaas in ons jouw adem, nieuwe moed. 

 Bouw bij ons jouw woning, vredeshuis. 

 Hoor ons, wees onze God. 

 Blijvende Nabije, zegen ons. 

 Draag ons in jouw handen, maak ons één. 

 Neem van ons de boosheid en de wraak. 

 Maak ons mensen van jou. 

 

Delen van brood en wijn - Lied 833 U omarmt mij 

  

 U omarmt mij wie ik ben 

 zuivert en bezegelt mij 

 uw belofte is: Ik zal er zijn voor jou 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Dankzegging en voorbede  



 Cantorij: Hoe ik ook ben 

 

 - Hoe ik ook ben / in donker gehuld, / nog wacht mij de morgen 

 - Hoe ik ook ben / verloren geraakt, / nog draagt mij een engel. 

 - Hoe ik ook ben / geworden tot niets, / nog ziet mij die Ene 

 

Stilte - Onze Vader  

 

Collecte: Diaconie Voedselbank 

  

Slotlied: Zo ver en toch nabij (Uit: Van Harte, Alfred C. Bronswijk, 108) 

  

 Zo ver en toch nabij zijt gij, / hart van dit leven, bron in mij, 

 Hand op mijn schouder, diep geheim / van liefde die met mij wil zijn. 

 

 U zet mij recht wanneer ik val. / U geeft mij kracht en bovenal 

 Vergeeft U waar oneffenheid / zich op mijn weg heeft uitgebreid. 

 

 U bent een God van rechtop staan. / Van ‘Mens, je mag weer verder gaan!’ 

 Van leven diep en menselijk, / van liefde groot en goddelijk. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen 

  

Lied: God zal met je meegaan 

 God zal met je meegaan als licht in je ogen / als lamp voor je voet 

als hand op je hoofd en arm om je schouder /  

als baken bij ontij en verte die wenkt  

 als groet op je lippen en hoop in je hart / als stem die je uitdaagt… 

 en woord dat je voorgaat. 

 

Uitgangscollecte: Pastoraat en Eredienst 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

- Mw. J.A.H. de Vries-Gankema, Kennedystraat, is opgenomen in het 

Scheperziekenhuis te Emmen. 

- Dhr. K.H. Klaassen, K. Palmstraat, is verhuisd naar woon- en zorgcentrum St. 

Franciscus, Burg. Feithsingel 52, 7742 BR Coevorden. 

- Dhr. G. Niers, Van Hogendorpstraat, verblijft in Clara Fayoena Heem voor 

revalidatie, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg.  

- Mw. P. van der Leij-Tietema, Schakelpad, is na een verblijf in Weidesteyn 

Hoogeveen, verhuisd naar de Bleerinck, Spehornerbrink 1, 7812 KA Emmen. 

 

Het leven herbergt van alles in zich om je zorgen over te maken. Dat kan zijn om 

de wereld om je heen. Zeker als je ouder wordt en van wat meer afstand kunt 

kijken. De vraag dringt zich op: waar gaan we naar toe met deze wereld? Maar 

zorgen kunnen ook dichterbij komen. Door ziekte, rouw, verdriet of ouderdom. 

Juist dan is het van belang om elkaar heen te staan en daar waar mogelijk steun 

en troost te bieden. We geloven met Lied 528 dat God erbij is. 

 

God van God en licht van licht 

aller dingen hoeder 

heeft een menselijk gezicht 

aller mensen broeder. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

Wilt daarom elkander doen 

alle goeds geduldig. 

Weest elkaar om zijnentwil 

niets dan liefde schuldig. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Meijering 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:   

Dhr. L. Bakker, Nieuweweg  

 

 

 

 



Open inloop 

Dinsdagmiddag bent u en ben jij weer van harte welkom in de consistorie van de 

kerk van 14.00 – 16.00 uur. Schuif bij mij aan tafel om even van gedachten te 

wisselen met een kop thee of koffie erbij! De groene zijdeur is open.  

 

Voedselbank Zuid-Oost Drenthe.  

Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. De collecte is dan bestemd voor de 

Voedselbank Zuid-Oost Drenthe. Hoewel de Voedselbank een echte 

vrijwilligersorganisatie is en dus niemand een vergoeding voor zijn of haar werk 

krijgt, worden er wel de nodige kosten gemaakt om een Voedselbank te 

exploiteren. Denk bijvoorbeeld aan de huur van één of meer onderkomens voor 

opslag en distributie, koel- en vriescellen, auto's voor het vervoer, energiekosten 

e.a. Al die kosten moeten worden bijeengebracht via subsidies, sponsoring, 

donaties en acties.. Aantal mensen die gebruik maken van de Voedselbank groeit 

nog steeds. Elke vorm van financiële steun is nodig. De diaconie beveelt deze 

collecte van harte bij u aan 

 

Kaarsje branden op 2 november in de Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam. 

Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop dierbaren worden herdacht. 

Het herdenken van een geliefde is zo belangrijk. Het laten zien hoe dierbaar hij 

of zij voor je is geweest en nog is. Een kaarsje voor iemand opsteken is een 

liefdevol gebaar en prachtig ritueel. Het is stilstaan in deze voortrazende wereld 

om voor even weer verbonden te zijn met diegene die een lege plek heeft 

achtergelaten. Op donderdag 2 november zal evenals vorige jaren in de 

Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam gelegenheid zijn voor iedereen om een kaarsje 

te branden. Dit kan tussen 16.00 en 19.00 uur. U kunt dit in alle rust doen. Er 

zijn kaarsjes aanwezig maar wilt u graag zelf een kaarsje meenemen dan kan dat 

natuurlijk ook. U bent van harte welkom.  

 

Odd Fellows Emmen – Avond over eenzaamheid. 

Op woensdag 1 november komt drs. Emmy Davids naar Emmen om te vertellen 

over eenzaamheid. Zij is afgestudeerd op het onderwerp eenzaamheid aan de 

Universiteit voor Humanistiek. 

Drs. Emmy Davids heeft gewerkt als sociotherapeut in de verslavingszorg, als 

humanistisch raadsvrouw in verzorg- en verpleeghuizen en tegenwoordig 

is ze bezig met het geven van trainingen, workshops en lezingen over 

eenzaamheid. 



De lezing op woensdag 1 november wordt gehouden in de Opgang aan de 

Mantingerbrink 199 te Emmen (Bargeres) 

en begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur en er zijn geen kosten aan 

verbonden. 

 

Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag 03 november is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 05 november 

Voorganger:  ds. G.W. van Vliet 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie 

  2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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Pelgrimswandeling 4 november 2023 te Sellingen 

Op zaterdag 4 november organiseert Kerken met Vaart een pelgrimswandeling. 

Ditmaal in het prachtige Westerwoldein herfsttooi. De start is om 12 uur bij de 

Geref. Kerk aan de Dorpsstraat 11 te Sellingen, Gr.  Daar kan ook geparkeerd 

worden. Vandaar lopen we over het Kerkpad naar de Hervormde Kerk waar 

aansluitend een middaggebed zal plaatsvinden. In deze kerk uit de 13 eeuw zijn 

onder meer schilderingen te zien van Christoffel, de beschermer van de 

reizigers! Vervolgens lopen we door een interessant beeklandschap richting 

Ruiten AA waar we de Twaalf Apostelen boom aantreffen. We houden pauze bij 

Heerlijk Westerwolds Land een kleinschalig projekt met  biodiversiteit. Via een 

vlonderpad trotseren we het moerasgebied en bereiken zo de ‘overkant’. 

Onderweg staan we stil bij wat ons beweegt, gedachten over ‘eeuwenoud en 

grenzeloos’. Opgeven is niet nodig. Ieder is van harte welkom. De wandeling is 

ca 7 km. Er wordt geregeld gepauzeerd, we passen het tempo aan. Goed 

schoeisel en een lunchpakket en drinken meenemen! 

 

 

Najaarsconcert in Protestantse Kerk Emmer-Compascuum 

 

Op vrijdag 24 november a.s. geeft CFO Prins Hendrik een najaarsconcert in de 

protestantse kerk "Het Anker", Runde z.z. 108. te Emmer-Compascuum. 

Medewerking verleent de zanggroep "Fundament" uit Klazienaveen, o.l.v. 

dirigent Jan Timmerman. 

CFO Prins Hendrik, dat onder leiding staat van dirigent Heerko Koops, zal o.a. 

het nummer Somebody to love van Queen spelen.  

Maar ook Golden Oldies uit de eindjaren '60, begin '70.  

Het belooft een mooie gevarieerde avond te worden.  

Aanvang concert om 19.30 uur. De entreeprijs bedraagt € 5,00 p.p. 

 

 


